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God ziet ons hart aan
Arie van der Stoep

We kennen wel die geschiedenis van de profeet Samuël, die naar het huis van Isaï gaat, om één

van diens zonen tot koning te zalven. Samuël weet niet wie, maar God zal hem aanwijzen. Hij

komt daar onder de dekmantel van een offerplechtigheid, opdat koning Saul het niet zal merken

(*).

Als dan de eerste van Isaï’s zonen, Eliab, binnenkomt, om daarbij aanwezig te zijn, en Samuël ziet hem,

is hij onder de indruk van zijn knappe, veel belovende uiterlijk en denkt: ‘Dit moet de door de Heer

bedoelde koning zijn!’ (1)

Maar God zegt: ‘Let niet op zijn voorkomen, want Ik kan hem niet gebruiken!’ Jammer! En Samuël

dacht nog wel... Maar God verklaart: Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens ziet ... aan

wat voor ogen is - de buitenkant - maar de HEER ziet het hart aan! (2)

Er gebeurt iets met ons

Daar zijn we precies bij de kern: God ziet wat er in het hart van ieder mens is, ook in dat van ons. En

daarmee rekent Hij. Hij weet het, als heel ons hart naar Hem verlangt. Niet om dingen te ontvangen,

maar om met Hem één te zijn. Wanneer Hijzelf ons verlangen is en wij, net als David en Jezus, zeggen:

U bent mijn Vader, mijn God en de Rots van mijn heil (3).

Hij ziet ernaar uit, zijn verlangens in ons hart te kunnen leggen, dat Hij daarvoor plaats vindt bij ons,

dat ons hart er voor Hem is. En wanneer Hij die ruimte bij ons vindt, dan verheugt Hij zich en gebeurt

er iets met ons: we zullen zijn vreugde in ons eigen hart ervaren (4).

Van hetzelfde geestelijke ‘geslacht’

Zo was het bij David en werd hij Gods keuze om koning van Israël te worden. Zo was het later ook bij

Jezus, geboren uit Davids geslacht, om Koning van Gods eeuwige Koninkrijk te worden. Over beiden

zegt God vol vreugde: Ik heb David (Jezus), de zoon van Isaï gevonden, een man naar mijn hart, die al

mijn bevelen zal volbrengen (5).

En opnieuw is het voor Hem een vreugde, wanneer Hij dit eveneens over ons kan zeggen. Als wij van

datzelfde geestelijke ‘geslacht’ blijken te zijn, het ‘geslacht van wie naar God vragen’ (6). Dat, net als

Jezus, zegt: ... hier ben Ik ... om uw wil, o God, te doen (7).

Geen knappe, sterke en begaafde Eliab dus op de troon, maar een David, vervuld met de Heilige Geest

(8).

Uit de Bijbel:

(*) 1 Samuël 16:1-13.

Hier kun je deze geschiedenis nalezen.

(1) 1 Samuël 16:6.

... Zeker staat hier voor de HEER zijn gezalfde.



(2) 1 Samuël 16:7.

... Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens immers ziet aan wat voor ogen is (= wat aan

de buitenkant te zien is - AvdS), maar de HEER ziet het hart aan.

(3) Psalm 89:27.

Hij zal tot Mij zeggen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil.

(4) Psalm 16:11.

... overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, ...

(5) Handelingen 13:22-23.

... Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen.

(6) Psalm 24:3-6.

Wie mag de berg van de HEER beklimmen, ...? ... Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; ...

(7) Hebreeën 10:7.

Toen zei Ik: Zie, hier ben Ik ... om uw wil, o God, te doen.

(8) 1 Samuël 16:13.

... Van die dag af greep de Geest van de HEER David aan...
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